Flodder

Beste Flodderlezers,

De afgelopen 7 jaar is Michal Sprenkels de voorzitter van
de EOS St. Hubertus groep in Terneuzen geweest. Tijdens
deze jaren heeft Michal zijn uiterste best gedaan om de
groep zo goed mogelijk te laten draaien. Echter is het
voorzitterschap van Michal aan het eind van zijn periode
gekomen en dat vraagt om een vervanger.

Deze vervanger ben ik, Fabian Dornhege en wil dit stukje
graag gebruiken om mijzelf even voor te stellen. Ik ben
22 jaar oud en ben momenteel meer dan 4 jaar leiding.
Toen ik 11 jaar was ben ik op scouting gegaan en ben ik
hierbij direct begonnen bij de Verkenners. Vervolgens
heb ik ook de volledige Rowan tijd meegemaakt en ben
ik op mijn 18e leiding geworden bij de Verkenners. Toen
ik zelf verkenner was heb ik hier al veel mogen
meemaken en leren. Deze kennis geef ik dan ook iedere
zaterdag weer door aan de huidige generatie samen
met leiding die ik al jaren ken. Naast het overnemen van
het voorzitterschap van de groep zal ik ook zeker
doorgaan met leiding geven bij de groep!

Als voorzitter zijnde wil ik graag het werk doorzetten wat
Michal en voorafgaande voorzitters hebben gestart en
hier mijn eigen bijdrage aan toevoegen. Mijn doel is dan
ook samen met alle andere vrijwilligers een fantastische
scoutinggroep te blijven waarbij zowel jong en oud
terecht kunnen om nieuwe mensen te leren kennen en
nieuwe kennis op te doen. Ook al ben ik nog een relatief
jonge leiding en zal ik nog veel moeten leren, ben ik
toch super enthousiast om deze uitdaging aan te gaan.
Tenslotte is het motto van scouting toch ‘Scouting laat
je uitdagen’ Tijdens deze nieuwe uitdaging wil ik mij
graag ontwikkelen en Laten zien dat ik het kan, hierbij
hoor ik graag van jullie wanneer er iets is.

Groet Fabian Dornhege
Kandidaat Voorzitter EOS St. Hubertus, Terneuzen




Poetsploeg:

Zoals jullie waarschijnlijk al
weten, omdat dit ook aan bod is
gekomen in de afgelopen
nieuwsbrief. Maar we hebben het
concept van de poetsploeg iets
aangepast. Op de algemene

leden vergadering afgelopen OKW

hebben we aan bod gebracht dat
we dit anders wilden gaan
indelen. Omdat hier positief op
werd gereageerd zijn we dan nu
ook druk met een rooster maken
voor het schoonmaken van het
gebouw. U zult hier zo snel
mogelijk meer over horen als de
indeling bekend is. DIt gaat in
vanaf het 2023.

Groepsontwikkeling:

Een aantal jaar geleden hebben
wij als groep mee gedaan aan
een groepsontwikkelings project
om vanuit feedback vanuit de
vrijwilligers en de leden een
betere groep te kunnen vormen.
In dit project worden wij begeleid
door 2 traineners vanuit scouting
nederland en de regio, dit zodat
we het beste resultaat uit deze
feedback te halen. Hiervoor
zullen jullie allen een enquete
krijgen om anoniem in te vullen
waarmee u de positieve en
feedback punten kunt achterlaten
over onze groep.

Wij hopen hier een goed resultaat
uit te krijgen maar dat Llukt niet
zonder uw hulp dus vul graag het
formulier in tegen de tijd dat u dit
binnen krijgt.

Zesc:

Ook dit jaar zijn we weer begin met
het trainen van onze leiding zodat
wij zoveel mogelijk gecertificeerde
leiding hebben. De eerste kans dit
jaar voor trainingen was het
trainingsweekend ZESC. Dit werd
gedrganiseerd op het scout centrum
in Veere. hier zijn wij dan ook het
weekend van 16, 17 en 18
september heen geweest met 17
Lleiding van onze groep om
trainingen te volgen. Dit was weer
een geslaagd weekend voor de
Leiding.

Bedank momentje:

Zoals u misschien al heeft
meegekregen of heeft gelezen
hebben er een paar mensen afstand
gedaan van hun functie in het
bestuur. Om te beginnen met Michal
Sprenkels. Michal is een hele lange
tijd onze voorzitter geweest en dus
tevens het gezicht van onze groep.
Dan hebben we Mathijs Mercy.
Mathijs is een lange tijd onze
materiaal meester geweest en
beheerde en verzorgde alle spullen
die wij week in en week uit
gebruikte. Dan als laatste hebben
we Iris Persijn. Iris heeft voor jaren
al onze communicatie beheerd
vanuit de groep naar buiten en
heeft onze gezichten laten zien aan
de buiten wereld.

Wij willen deze 3 mensen heel erg
bedanken voor het helpen van onze
groep en bedanken voor al hun
diensten.

Heel erg bedankt namens heel
EOS/St. hubertus.



Zomerkamp bevers:

De circusdirecteur van circus
Hubertus is verdwenen.
Top-goochelaar Tino wilde een
konijn uit zijn hoge hoed laten
verdwijnen, maar zijn
goochelstokje schoot uit en toen
wees hij per ongeluk naar de
directeur. En ‘floep’ de directeur
verdween i.p.v. het konijn. Gelukkig
konden de bevers hier wel bij
helpen. Tijdens een speurtocht
vonden we allemaal circus
attributen, en terug bij de loods
hing de directeur zijn pak er. Hoe
kon dat nou?

Verder hebben de bevers allemaal
spellen gedaan om zo de
circusdirecteur terug te vinden,
maar helaas lukte dit niet. Toen
zat er nog maar 1 ding op om het
circus toch door te kunnen laten
gaan. De bevers hebben hun beste
acts uit de kast getrokken als
danseressen, acrobaten en dieren.
En het was gelukt, aan het einde
van de show kwam de directeur
aangelopen! Gelukkig maar, nu
kan circus Hubertus verder. Dat
allemaal door de hulp van de
bevers.

Zomerkamp welpen en
kabouters:

Zoals u misschien wel heeft
gezien op de socials, hebben wij
een fantastische zomerkamo
gehad in de hoge rielen. We zijn
hier heen geweest als groep om
ons jubileum jaar samen te
kunnen vieren zoals wij dat
eigenlijk elk jubileum jaar doen.
We hebben hier een super leuke
groepsdag gehad met heel de
groep waarbij we een heel leuk
posten spel hebben gedaan en
de dag hebben afgesloten met
een super feest.

De welpen en kabouters hebben
hier een avontuur meegemaakt
me het circus. De kluis can de
circus directeur was namelijk
gestolen en deze man had aan
onze welpen en kabouters
gevraagd om hem te helpen in
de zoektocht. Door de super
hulp van onze welpen en
kabouter is de kluis uiteindelijk
terug gevonden.

Zomerkamp 11+:

Ook de rest van de groep heeft
een super tof kamp gehad. Dit
bevatten onder andere de
standaard dachtocht en
dergelijke maar ook zijn ze
bijvoorbeeld naar
Bobbejaanland geweest en
hebben de rowans en sherpa’s
een kijkje genomen op roze
maandag in tilburg en in
toverland.

Mocht u deze verhalen nog eens
terug willen zien, neem dan
gerust een kijkje op de socials.



Overvliegen:

Een paar weken terug hebben we het
jaarlijks geplande overvliegen weer
gehad. Hier zijn allen oudste speltak
leden overgevlogen naar hun nieuwe
oudere speltak. Tijdens het overvliegen
hebben we ook een aantal nieuwe
leiding erbij gekregen, 4 man
maarliefst. Ook zijn er een aantal
leiding overgevlogen naar een andere
speltak.

Wij wensen alle leiding en kinderen
heel veel plezier bij hun nieuwe
speltak

Agenda:

5 november - Natuurwerkdag

19 november - Eetfestijn + jubileumjaar afsluiting

7 januari - Nieuwjaarsreceptie

Groepsdas:

Hoi allemaal.

Ik ben Maaike Korstanje en ik ben
15 jaar, ondertussen zit ik al 11
jaar lang op scouting. Ik ben
begonnen toen ik 4 was bij de
bevers de jongste groep. Nu ben
ik net overgevlogen naar de
sherpas de oudste groep. lk heb
scouting altijd al erg leuk
gevonden door de nieuwe dingen
die je doet en leert die je als je
niet op scouting zou zitten nooit
zou doen. Vooral bij de gipas
vond ik de kampen heel erg leuk
samen met de andere scoutings.
Nu word ik een sherpa en ga ik
weer heel veel nieuwe dingen
doen.

Groetjes Maaike Korstanje.




